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Beste mensen,  
 
Ik loop misschien een beetje vooruit wat het weer betreft, maar ik heb zo'n zin 
in een beetje buiten-warmte! Lekker de warme zon op je huid voelen! Heerlijk 
vooruitzicht.  
 
 Allereerst:  in maart geef ik in Lochem een 
vijfluik over Ovidius' Metamorphosen.  
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het 
Rijksmuseum (Amsterdam, t/m 25 mei) heb ik 
mijn oude HOVO-cursus bijgewerkt.  
Alle informatie op 

 http://www.OudWeb.nl/lochem 
Woont u niet in Lochem of omgeving, niet 
getreurd. Want vanaf medio maart is ook mijn Ovidius-reeks online die u heerlijk 
vanuit uw eigen luie stoel kunt bekijken wanneer het u uitkomt! 

www.OudWeb.nl/reeks-ovidius 
 
 

Augustus en zijn PR  
Mijn nieuwe OudWeb-reeks die al wel te bestel-
len en te beluisteren/zien is, gaat over keizer 
Augustus en zijn zelfpresentatie. Het is zo 
bijzonder dat we van keizer Augustus zowel zijn 
eigen testament kennen als de literaire werken, 
beelden en monumenten die hij liet maken. 
Hoe presenteerde hij zich aan zijn 'volk' en aan 

de latere generaties? Welke 'beeld' liet hij achter? Een man die met harde hand, 
leugen, bedrog en moord uiteindelijk de macht van het in crisis verkerende rijk 
in zijn eigen (enige) handen kreeg en er alles aan deed om een 'nieuwe' start te 
maken. Deze OudWeb-reeks AUGUSTUS is in totaal ruim zeven uur, verdeeld 
over zes colleges en elk college in drie sessies (dus 18 sessies in totaal). De 
indeling is ongebruikelijk voor mijn OudWeb-reeksen, maar oorspronkelijk was 
dit een HOVO-Leiden-college-reeks van enkele jaren geleden. Ik vond het 
jammer om deze hele reeks ook niet voor u beschikbaar te stellen. 

Meer informatie en voorproefje op www.OudWeb.nl/reeks-augustus 
 

Uiteraard is mijn OudWeb-reeks over de 
 ODYSSEE 

ook nog steeds beschikbaar, zoals alle andere 
eerdere OudWeb-reeksen. Alle gegevens én een 
voorproefje vindt u op 

 www.OudWeb.nl/reeks-odyssee 
Een overzicht van ALLE OudWeb-reeksen online: 

www.OudWeb.nl/oudweb-reeksen 
 



 
 
Nieuw zijn de volgende OudWebinars op www.OudWeb.nl/oudwebinars: 
 

 Vondst: 1820 
 
Wie kent niet de Venus van Milo in het Louvre? 
In deze korte OudWebinar ga ik in de op vondst 
van het marmeren beeld dat vele kunstenaars 
(Dalí) en adverteerders heeft beïnvloed.  

(18 minuten) 
 

 
 Mozaïek-draai-boek? 
Bestond er in de Romeinse tijd zoiets als een 
voorbeeldenboek voor de mozaïekleggers zodat 
opdrachtgevers een keuze konden maken welke 
themata of decoratieve randen zij op hun 
kamervloeren wilden laten leggen? Zoiets is (tot 
nu toe) niet gevonden. Maar het leuke is dat één 

patroon soms op verschillende manieren ingevuld een heel andere indruk kan 
geven, zoals mijn favoriet: het draai-mozaïek! (21 min) 
 
 
 

En hebt u deze OudWebinars al gezien? 
 

 vondst: Rome, 1485 
In april 1485 verdrongen zich tienduizenden 
mensen op het Capitool om de 'vondst' te zien: een 
mooi, Romeins meisje.  
                                                         
(14 minuten) 
 

 

 vondst: Nemi, 1929 
Als je de drukte van Rome even té veel wordt, is een 
bezoekje aan het Lago di Nemi aan te raden. Een 
bijzonder mooie locatie, maar archeologisch ook zeer 
interessant, als is veel van het gevondene voorgoed in 
vlammen opgegaan. Het verhaal? (27 minuten) 

 
 
 
 



 
 GOUDGLANZEND & KLEURRIJK 
GEGLAZUURD AARDWERK IN DE ISLAMITISCHE WERELD 
Eind jaren zeventig verdiepte ik me in het geglazuurde 
aardewerk in de islamitische middeleeuwen. Mijn 
grote interesse bleef voor dit aardewerk dat in de 
negende eeuw een stormachtige ontwikkeling 

doormaakte. Oude tradities, nieuwe ontwikkelingen en 'uitvindingen' reisden 
snel van Spanje naar Irak en van Egypte naar Iran en omgekeerd. In deze 
OudWebinar hoop ik iets van mijn fascinatie voor en de veelzijdigheid van dit 
aardewerk te laten zien! (41 minuten)                         
 
BIJZONDER PERZISCH EMAIL-AARDEWERK 
Email-aardewerk? Iedereen die tegenwoordig dit 
woord leest, denkt aan iets heel anders, dan zeg .... 
dertig jaar geleden. Nee, geen aardewerk met e-mail-
bericht, maar aardewerk beschilderd met email-verf, 
verf bestaande uit fijn gemalen glas. In middeleeuws 
Iran werd daarin een hoogtepunt bereikt! Laat u 
betoveren (33 minuten). 
 
 
 

 

 
 

Hartelijk groeten en tot schrijfs 
 

Annet van Wiechen 
archeologe 

conens & van wiechen  www.OudWeb.nl 
contact@OudWeb.nl 

 


